
Orde van dienst voor zondag 28 december 2025, De Open Hof Oud-Beijerland 
 

Voorganger: ds. Tim van de Griend 
Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv: De Open Hof Zangers 
===================================================================================== 
VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we Lied 513: 1 Zangers, 2 – 4 Allen
1: God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2: God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3: God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

4: God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) : Psalm 72: 1, 4 en 6 
1: Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

4: Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart.

 

6: Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie,  afgesloten met 301h 
1: Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 
 

Gloria :   Lied 473: 1 – 3 
 



1: Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 

2: Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

 

3: Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 

Zondagsgebed 
 

Aandacht voor de kinderen.     
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Lezing OT: Richteren 9  (gekort) 
 

Zingen: Liedboek 846: 1 Zangers, 2 en 6 Allen 
1:        De wijsheid van vóór alle tijden 

spreekt luid en dringend haar woord. 
Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 
zij komt en klopt aan de poort. 
Zij is op de hoogten getreden, 
zij roept op de pleinen der steden 
en al wie oren heeft hoort. 

2:       ‘Ik wil aan de mensen onthullen 
wat waar is, edel en goed. 
En allen die luisteren, zullen 
mij volgen, ’t licht tegemoet. 
Het recht zal op aarde geschieden 
en vrees en geweld zullen vlieden 
waar ik het leven behoed. 

 

6:      Ja, hier is het leven te winnen 
dat opweegt tegen de dood, 
de dienst van de hemelse minne 
die God van oudsher gebood, 
de stralende vrouwe, de schone, 
de wijsheid die bij u wil wonen 
en zelf aan tafel u noodt. 

 

Lezing NT: Mattheüs 2: 13-15 
 

Zingen: Liedboek 510: 1 Zangers, 4 en 5 Allen 
1:     O kerstnacht, schoner dan de dagen, 
hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 
dat in uw duisternisse blinkt 
en wordt gevierd en aangebeden? 
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
hoe schel die in zijn oren klinkt. 

4:     Zo velt de zeis de korenaren, 
zo schudt een bui de groene blaren, 
wanneer het stormt in ’t wilde woud. 
Wat kan de blinde staatzucht brouwen, 
wanneer ze raast uit misvertrouwen! 
Wat luidt zo schendig dat haar rouwt! 

 

5:     Bedrukte Rachel, schort dit waren: 
uw kinders sterven martelaren 
en eerstelingen van het zaad, 

dat uit uw bloed begint te groeien 
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien 
en door geen tirannie vergaat. 

 



Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Liedboek 151: 1 Zangers, 3 en 4 Allen 
1: Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag; 
het komt aan de dag. 
Zijn hand is verheven, zijn hand die bevrijdt, 
zijn hand die zijn volk heeft geleid. 
De God onzer vad'ren wordt heerlijk bekend. 
Wij prijzen zijn naam in zijn heilige tent. 
Hij heeft ons verlost en Hij ging met ons mee 
en wie ons vervolgden wierp hij in de zee 
met vliegende vaandels en blinkende 
zwaarden, 
met wagens en paarden. 

3:Wie is er, o Here, ter wereld als Gij? 
Wie komt U nabij 
in heilige luister, in reddende macht 
die wond'ren tot stand heeft gebracht? 
Wij moeten U loven met hart en met mond, 
want Gij zult ons brengen naar heilige grond. 
Uw liefde bereidt ons een veilig gebied. 
Uw dreigende vinger verwijst naar het niet 
de vliegende vaandels en blinkende 
zwaarden, 
de wagens en paarden. 

 

4:     De volken der aarde gaan eind'lijk verstaan 
wat Gij hebt gedaan. 
Hun leiders die bouwen op list en geweld 
verstommen en zwijgen ontsteld. 
Totdat Gij uw volk dat Gij zelve formeert, 
totdat Gij het volk dat tot U zich bekeert 
het land van belofte hebt binnengebracht, 
vergaan door het diepe geheim van de macht 
de vliegende vaandels en blinkende zwaarden, 
de wagens en paarden. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e Fonds Armoede, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied: Lied 484: 1 – 3 
Refrein: Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born 
 

1: While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 

Refrein:             
 

2: The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 

Refrein:            Refrein: 

3: Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn

 

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Het licht voor ons uit ……. 
 

Muziek 
 


